
YWAM Constant bestaat 25 jaar en dat was reden voor een
feestje! (wij bestaan nog geen 150 jaar zoals in Nieuw Weerdinge
en daar was het feest vast wel wat groter, toch hadden wij ook
zeker iets te vieren) De “oude” staf kwam langs, de mensen die
betrokken waren bij het allereerste begin en het was goed om de
verhalen van eerder te mogen horen. Horen hoe Constanta is
veranderd en te beseffen hoe God trouw is geweest door al deze
jaren heen, dus op naar de volgende 25 jaar!

YWAM Constanta bestaat 25 jaar!

We zijn met z’n allen twee weken naar Polen geweest om hier
samen het tweede deel van mijn (Tineke) school te kunnen
vervolgen. Een aantal lessen ging over creativiteit en Marcel en
de kinderen mochten deze lessen ook gewoon mee doen. Dit was
toch zo leuk, we kregen oefeningen om stukjes toneel te spelen
en mochten ook zelf een verhaal verzinnen en deze uitspelen.
Daarnaast kregen we heel veel spelvormen te zien en leerden we
om lessen creatievere vormen te kunnen geven. We hebben
zoveel lol gehad, maar ook veel geleerd! Het was ook geweldig
om dit samen als gezin te mogen doen, de creativiteit van de
kinderen te zien en te zien hoeveel lol ze hadden met het
toneelspelen.
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Als gezin in de zending werken is beslist een uitdaging. Men zegt
weleens dat je gezin je eerste roeping zou moeten zijn, maar dat
betekend natuurlijk niet dat er niets naast kan bestaan want dan zou
zoveel werk/hulp niet meer kunnen worden gedaan zoals in ons geval
dus de zending. Toch geeft het werken naast het gezin ons soms wel
een beetje een dubbel gevoel. Deze weken in Polen gaven ons ideeën
hoe we ook als gezin “zending” kunnen invullen en dit was ontzettend
waardevol, het voelde echt als een cadeautje van God.

Met de kinderen gaat het goed, het onderwijs geven thuis moet wel
weer een beetje ritme krijgen maar gaat zeker niet verkeerd. Ivanne
en Juda genieten ervan om naar voetbal te gaan en voor het eerst
spelen ze ook wedstrijden. De sport is voor hun een leuke uitdaging
maar ook een mooie manier om Roemeens te moeten praten met hun
teamgenootjes en trainers.
Onze vrienden Bart en Dorien en hun kinderen zijn verhuist. Onze
kinderen konden gemakkelijker afscheid nemen dan we hadden
verwacht. De weken ervoor waren moeilijker dan toen het moment er
daadwerkelijk was en natuurlijk missen we hun en het is ook best wel
een gebedspuntje dat onze kinderen hier goede vriendschappen
mogen gaan opbouwen.

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die ons steunen door hun
vriendschap, financiën en gebed. Voor onze financiën zijn we volledig

afhankelijk van giften, wil je ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een
gift overmaken naar:

NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, 
o.v.v. ‘2218 Koningsstijl’.

+40 723 801 737

https://ywamconstanta.ro/
https://www.instagram.com/marcel.tineke
https://www.facebook.com/marceltineke.bruintjes.5

