Back 2 School

Back to School! Ik (Tineke) ga de PCYFM (Principles of Children, Youth and Family Ministry) doen,
een training die ik kan toepassen in ons jeugdwerk. Het is een heel praktische training die op
verschillende locaties wordt gegeven en deels online. De eerste twee weken van april is de training
in Zwitserland en ik heb er al erg veel zin in om dit te gaan doen. |k geniet heel erg van het
jongerenwerk waar we nu mee bezig zijn en om te leren hoe we dit evt. kunnen gaan uitbreiden en
effectiever maken lijkt me heel erg leerzaam, en gelukkig mag en kan Aliza met mij mee. Marcel zal
deze twee weken een doe- het-zelf kookcursus moeten ervaren, waarbij lvanna, Juda en Eliam
mogen genieten van zijn creaties.

De kinderen

Aliza loopt inmiddels en erg parmantig sjouwt
ze door het huis. Ze is duidelijk een meisje die
weet wat ze wil met een gezichtje als van een
prinsesje maar ook af en toe met een stemmetje
als van een monstertje, maar ze is een heerlijk
kind. De anderen doen het ook prima, ze
genieten van het mooiere weer en zijn uren
buiten aan het timmeren, hutten bouwen of wat
dan ook maar.

Nieuwe Stappen

Er is een stichting die jaren geleden mooi werk heeft gedaan onder de straatkinderen in Constanta
maar is gestopt omdat de situatie hier erg is veranderd. Zij hebben contact met ons gezocht omdat
zij in een dorp verderop een stuk grond hebben met een grote woning en een schuur. Zij zouden
graag willen dat dit opnieuw wordt gebruikt en hebben ons daarvoor gevraagd. Het zou voor ons
een hele mooie oplossing zijn omdat we al langere tijd op zoek zijn naar een geschikte werkplaats.
Er moet nog wel veel gebeuren voordat het rond is (binnen die stichting moeten nog dingen
geregeld worden), maar het is heel bijzonder hoe dit loopt.



Met veel van jullie hebben we gedeeld dat we wat
teleurgesteld zijn hoe moeilijk de dingen gaan met
Reclaimed, maar nu dit op ons pad komt geeft het wel
weer nieuwe hoop. We ebben ook al contact gehad met
mensen uit dat dorp en de kerk aldaar en zij zijn erg
enthousiast hierover en zouden graag zien dat er in het
huis weer dingen georganiseerd gaat worden voor
kinderen en jongeren. We zullen gaan zien hoe dit zich
verder gaat ontwikkelen. Willen jullie a.u.b. bidden dat
alles met de stichting goed geregeld zal gaan worden en

dat er mensen op ons pad zullen komen die samen met
ons een team willen vormen om het werk van Reclaimed
in goede banen te leiden.

King’s Kids

Het jeugdwerk gaat erg leuk en we hebben op
dit moment zelfs een Braziliaans team dat twee
weken bij ons is. Dat geeft altijd even een andere
sfeer op de jeugdgroep en zorgt voor een leuke
variatie. Tijdens het hemelvaart weekend hopen
we met onze jongeren naar een conferentie in
Timisoara te gaan (dit is de andere kant van het
land). Mocht je daar aan bij willen dragen dan is

dat meer dan welkom.

Onze tieners en het Brazilié team

Groetjes, Marcel, Tineke, Ivanna, Juda, Eliam en Aliza

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die ons steunen door hun vriendschap, financién en
gebed. Voor onze financién zijn we volledig afhankelijk van giften, wil je ons werk financieel
ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken naar:

NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. ‘2218 Koningsstijl.
tel. +40 723 801 73



Marcel, Kumar en Rocky Créche in de kerk



