We komen zojuist terug van onze jaarlijkse YWAM conferentie, deze keer was het in het noorden
van het land en dat was een behoorlijk stuk rijden voor ons. Maar wat is Roemenié toch mooi!,
rijdend door de bergen verwonderden we ons over de prachtige herfstkleuren. We hadden
gelukkig de tijd om even wat meer van de natuur te kunnen genieten en dat was heerlijk, heerlijk
voor ons maar misschien hebben de kinderen er nog wel veel meer van genoten.

Het was bemoedigend om samen te zijn met (bijna) alle stafleden van het land. Het versterkt een gevoel
van saamhorigheid, we bidden samen, hebben een tijd van aanbidding en horen van elkaar wat ons
bezighoudt. Het was deze keer in Baia Mare omdat er in dit gebied nog geen YWAM werk is en we hopen
dat dit er in de toekomst wel zal komen.

Kings Kids

Soms heb ik van die momenten dat ik me afvraag of ik “uit het juiste hout gesneden ben” voor dat waar ik
mee bezig ben. Zo'n momentje had ik nu ook even met ons jeugdwerk. Giuni spreekt de taal en kent de
cultuur van de tieners waar we mee werken, dus af en toe bekroop me het gevoel, wat voeg ik eigenlijk
toe... Aan het eind van de zomer was er een 3 daags jeugdevent en ik was de enige die heen kon. Vier
tieners kregen toestemming van hun ouders om er heen te gaan en ik ben er dus met ze naartoe
geweest en wat hebben we een goede tijd gehad samen! We leerden elkaar daar van een heel andere
kant kennen. De tieners namen hun verantwoordelijkheid en deden mee met straatevangelisatie. Het is
zo geweldig om deze tieners een beetje op weg te helpen in het plan dat God met hun heeft. Waar de
maatschappij ze vaak als lastig ziet, ziet God ze als kostbare werkers in Zijn koninkrijk. De leukste
opmerking kwam van één van de meiden: Ja, Tineke zorgt goed voor ons, ze is een “mama in plus”.



We zijn verder aan het nadenken hoe we ons jeugdwerk kunnen gaan
uitbreiden, we willen graag de jongeren uit de kerken wat meer bij
elkaar brengen met de jongeren uit de wijk. Ik hoop daar in de
volgende nieuwsbrief wat meer over te kunnen laten zien.

Onze Kids

In september is Juda begonnen met homeschooling in groep 3. Het meer moeten leren was even wennen
voor hem maar hij pakt het erg goed op. Het is zo leuk om te zien hoe hij begint te lezen, zijn eerste echte
leesboekje heeft hij bijna uit. De andere kinderen zijn erg fan van “De Gorgels”, daardoor is hij ontzettend
gemotiveerd om het lezen snel onder de knie te krijgen zodat hij die boeken ook zelf kan gaan lezen. Met
de andere kinderen gaat het ook goed, Eliam praat steeds beter (in drie talen), Aliza begint ondeugend te
worden en lvanna zit altijd boordevol goede ideeén.

We komen bijna weer naar Nederland! want we hopen van 19 december t/m 21 januari in Nederland
te zijn. Deze keer wat langer zodat lvanna en Juda wat zwemlessen kunnen nemen en we ook wat
meer tijd hebben om mensen te gaan bezoeken. Dus we zien er naar uit om jullie weer te zien!

%Lmlg*me@ Tvanna, ju@ Eliam en/AZL@ Brtu'm?’es

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die ons steunen door hun vriendschap, financién en gebed.
Voor onze financién zijn we volledig afhankelijk van giften, wil je ons werk financieel ondersteunen, dan
kunt u een gift overmaken naar:NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, 0.v.v. 2218
Koningsstijl'. Tel. +40 723 801 73 Post: Ywam, C.P. 3-307, Constanta, 900790, Romania




